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                         Het getuigenis van Jezus is namelijk de geest van de   
            profetie 
                                                                                                Openbaringen19:10c 
 
 
 

 
We begonnen onze laatste vergadering deze maand met deze tekst.  
Het getuigen van Jezus door de gelovigen wordt ingegeven door de Geest die 
ook in Openbaringen getuigt van de toekomende dingen. Ook wij profeteren 
als wij zeggen dat Jezus terug zal komen naar deze wereld. Zoals het in 
Handelingen der apostelen verwoord is: Deze Jezus die van u opgenomen is 
naar de hemel, zal op dezelfde wijze wederkomen, als gij Hem te hemel hebt 
zien varen. Paulus roept in 1 Cor 14 op om ernaar te streven om te 
profeteren. Zijn wij ook onder de profeten?  
 
In september en oktober stonden we weer 1 vrijdag in de stad.  
Cootje vertelde: Op 18 oktober was het heerlijk herfstweer. Dat konden we 
merken aan de gemoedelijkheid van de mensen. Er kwamen verschillende in 
de bus die werden vertroost en bemoedigd. Ik heb zelf met en aantal 
tienermeisjes gesproken. Het gesprek met het laatste groepje van drie was 
heel bijzonder. 
Ze wisten niets van het geloof. Alleen dat hun opa en oma voor de maaltijd 
even stil waren en dat ze vroeger naar de kerk gingen. Ik heb aan hen 
uitgelegd wat Kerst, Goede Vrijdag, Pasen en Pinksteren betekenen en kon 
ook zelf getuigen van mij geloof. Ze vonden het allemaal heel interessant en 
bleven luisteren. Alle drie gingen ze met een City-bijbel naar huis.  
Heel bemoedigend.     
 
Peter bemerkte dat God oneindig veel meer doet dan wij bidden en beseffen, 
zoals in de brief aan Efeze 3:2 staat.  
Hij vertelde dat ze na afloop van de dag met gebed eindigden en dat hij bad 
voor een kleinzoon van hem die ze al een half niet gezien hadden en van wie 
ze hoorden dat het niet goed ging. Toen hij met de bus weg wilde rijden werd 
er tegen het raam gebonkt en stond zijn kleinzoon daar. Ze spraken met 
elkaar en de kleinzoon beloofde dat hij binnenkort weer langs zou komen. 
Mooi om te weten dat als we bidden naar Gods wil, Hij al bezig is. 
 
Als bestuur en medewerkers zijn we alweer begonnen met de 
voorbereidingen voor Gouda bij Kaarslicht. Op die dag staan we in de stad, 
We delen weer kaarsen uit met het kerstverhaal. Voor de verzorgingshuizen 
zijn dat theelichtjes. We zetten een kerstboom voor de bus met kaartjes waar 
de mensen hun wensen op kunnen schrijven. Verder is er voor iedereen die 
de bus bezoekt, naast koffie en thee ook een kop erwtensoep beschikbaar. 
We bidden en hopen op Gods zegen voor ons werk.  
Ook aan jullie vragen we gebed voor Gouda en zijn wij blij met een gift. 
In Christus verbonden,  
Cootje, Niek, Peter, Mary Gerard, Aart, Daniel, Suzanne en Greet         
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